
 

 

De weersverwachting zegt... 

"We hopen vóór de regen weer binnen te zijn. De weersverwachting is dat het vanaf 

14.00 uur regent!" 

Zo gingen we allemaal vol goede moed op dinsdag 24 september van start met onze 

drivers in de Vossenjacht. Wie heeft trouwens deze naam bedacht? 

Ondanks dat spelen belangrijker werd geacht dan winnen, speelden de flights serieus 

hun bal, hun best ball. Hahaha, niet altijd konden de waterpartijen succesvol worden 

genomen. Menige bal verdween met een plons in het water, gevolgd door een 

beschaafde vloek. 

Wat Texas Scramble bijzonder maakt, is het gevoel van "wij", samen, zonder gedoe 

over hoge of lage handicaps. Het eindresultaat telt: ons resultaat, onze birdie, par, 

bogey of double bogey. 

Terug in het restaurant aten we samen uit hetzelfde bord, maar dronken we uit onze 

eigen glazen. Betalen deden we met een gele munt. Daar hield het "samen" op. 

En toch voelde je de spanning stijgen en het geroezemoes toenemen. "Wat is jullie 

score?" "Wat? Nou, dan vallen wij niet in de prijzen." "Zijn de slagen wel goed 

geteld?" "Wie heeft er gewonnen? Wie? Zij? Nee, dat kan niet." "Hmm, klopt het 

wel?" 

En toen verdween de spanning. Relaxed verder naar de winter-matchplay, met net 

zoveel sportiviteit en plezier als dit jaar. En samen als Dinsdagsenioren. 

Stanley 

P.S. Jawel, Marcella, Marianne, Henk en Stanley zijn de winnaars van de Vossenjacht 

2024. 

24 september 2024 

 












