
Bentwoud.   Je moet er geweest zijn om erover te praten. 

De rust, de schoonheid en slechts twee vliegtuigen de hele dag. Waar maak je dat nog mee? 

Aangekomen ontwaarden wij een roestige gevel en constateerden enig achterstallig onderhoud, maar dat bleek zo 
te horen. Het gebouw had ook een naam; ROEST! je bedenkt het niet…. 

Eerst maar eens een handicart scoren. Na overleg met een lieftallige dame kregen wij, na enige boekhoudkundige 
handelingen, de sleutel én de vraag of we verder nog vragen hadden. Welzeker, zo zou ik graag willen weten waar 
al mijn linkersokken zijn, wat het evolutionaire voordeel van PMS bij mijn eega is, en verder is de zin van het leven 
mij ook nog niet helemaal duidelijk.   Haar grote ogen gaven aan dat de antwoorden op deze vragen niet in haar 
pakket zaten. Jammer, vraag het dan niet. Evenzogoed een goede morgen. 

Gewapend met sleutel dan maar de handicart vullen met golfspullen en op naar het ontvangstcomité die wat 
bescheiden mocht uitreiken. De begeleidende papieren werden opgesierd door een zelf, onder uit de zak te 
sprokkelen kleurig lint als teamreferentie. 

Op het terras ontwaarden wij al enkele bekende gezichten waarvan sommigen lichte sporen van uitwoning 
vertoonden. - De spelers van de dag -en avond- ervoor………. -  en de dag moet nog beginnen.  

Het binnendruppelen van deelnemers, aangevuld met enige gastspelers, waaronder enkele bekenden, mondde al 
snel uit in uitdruppelen, onderbroken door een kopje koffie, maar niet nadat wij bemoedigend waren toegesproken 
door het organiserend team. 

En nu rap naar de eerste hole. Het is opmerkelijk hoeveel magnetisme en zwaartekracht rond water heerst en 
hoeveel waterpartijen er zijn. Een uitdagende baan met sadistische trekjes op sommige holes.  Maar kom, de dag 
was jong en voorlopig droog. Een weerbarstig karretje dat pertinent tussen de geprogrammeerde lijntjes wilde 
blijven bracht ons netjes van A naar B en verder.  

Meanderend, golvend en laverend door veld en weide, van hole naar hole, sloot en waterpartijen, ruim voorzien 
van karpers, slurpend naar broodkorst, formaat Jaws, kwam Spielberg in mijn gedachten, zo ook Linda Lovelace, 
weet niet waarom…(!) 

Hole 9 kwam in zicht en het rook naar lunch.  Prettig ogende dames serveerden een fluweelzacht soepje van een 
goede viscositeit met in de achtergrond tonen van Akzo, plus een voortreffelijk kroketje. Dat ging er wel in. 

De 9-holes lopers hadden zich inmiddels bij het geheel gevoegd en stonden te trappelen in de coulissen. De damp 
kwam eraf!!  De temperatuur nam inmiddels toe en de plicht riep ons.                                                        . 
Met een half dozijn ballen minder dan bij aanvang weer aan de slag. De baan is wel wat hongerig qua 
balconsumptie, daarentegen meedogenloos snel, keurig glad geschoren en de rough op een milde hoogte 
onderhouden. 

Gas op de plank lopen wij snel verder, want de meteoberichten voorspelden code paars met ster. Iets van Bijbelse 
proporties - laatste oordeel, op zijn minst Apocalyptisch. 

Voor de bui is iedereen binnen met plaats op het terras voor een drankje, vergezeld van een portie bruin fruit met 
dubieuze sausjes, waarbij het uitserveren van de drank deed denken aan een veiling van geiten op de markt van 
Marrakesh. Licht chaotisch. 

Voor de eerste druppel allen naar binnen, waarna opperstalmeester Frank, geassisteerd door Stanley, de zaken 
verhelderde. 

Op initiatief van Stanley is een wisseltrofee in het leven geroepen en werden er enkele prijzen uitgereikt 
(gesponsord door Wilfred & Toos) voor enkele losse spelelementen.   Team rood was de onbetwiste winnaar en 
met gulle hand werden de blinkende trofeeën, een natuurgetrouwe weergave van een miniatuur golfbal in 
origineel verguld imitatiegoud, uitgereikt. 

Piet als stabiele en onwankelbare factor, sloot af met enige strakke oneliners.      . 

En dit allemaal op 9 juli in het jaar 2024 
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en voor de statistieken hierbij de winnaars;   

                                             
Team rood:   Jolande, Jopie, Cees, Henk, Hein, John. 

Longest Drive :   Truus en Bert 

Neary:   Jolande 

winnaar van de 9 holes:  Willemina 

Meeste stableford punten:  Toos (42) 



 



 







 


